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VOORWOORD  

 
Daar is ze weer! De Jaarbrief van De Wonne Almelo. Met kunst en 
vliegwerk samengesteld uit verschillende bijdragen van onder meer 
huisgenoten, kernleden en vrijwilligers.  
 
Hiermee hopen wij weer een 
inkijkje in onze gemeenschap 
te geven. En mogelijk roept 
het vragen op, is er behoefte 
aan meer informatie of een 
nadere kennismaking met 
ons huis. Want ook in 2026 
staan we open voor nieuwe 
kernleden en vrijwilligers die 
met ons samen de schouders 
onder het geheel willen 
zetten! En dat kan op allerlei 
manieren.  
 
Weet dat je altijd welkom 
bent voor een oriënterend 
gesprek, of om een dag of 
langer mee te doen in onze 
Wonnegemeenschap. Wie 
weet smaakt het naar meer!  
 
Dank aan alle vrijwilligers en de leden van de Adviesraad d 
ie ons in 2025 met hart, hoofd en handen ondersteunden! Jullie zijn 
voor ons van onschatbare waarde! 

 

Ludger, Linda en Heileen, 

kernleden van De Wonne Almelo 

Ludger, Linda en Heileen 
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TERUGBLIK OP HET JAAR 2025 
 

De corebusiness van ‘vereniging woon- en leefgemeenschap De Wonne 
Almelo’ is volgens de statuten ‘de opvang van mensen die ter overbrug-
ging onderdak nodig hebben’. Onze huisgenoten nemen we op in de 
woongemeenschap, ieder heeft daar een eigen kamer en is mee verant-
woordelijk voor het dagelijkse reilen in zeilen in huis. Zo worden de huis-
houdelijke taken gedeeltelijk samen gedaan en draagt ieder naar draag-
kracht financieel bij. Als kernleden zijn christen en hebben elk ook affini-
teit met de Franciscaanse spiritualiteit. Onze tijdelijke huisgenoten zijn 
welkom, ongeacht hun religieuze achtergrond, aard, gender of etniciteit.   

Als kernleden hebben wij ons in 2025 nog nadrukkelijker gericht op verster-
king van de basis van onze Wonnegemeenschap. Dit deden we onder lei-
ding van een procesbegeleider, Marijn van Zon. Zijn begeleiding had tot 
gevolg dat we de publiciteit – gericht op werving van nieuwe kernleden – 
aangepast en geïntensiveerd hebben. Helaas haakte hij in november om 
gezondheidsredenen af. In 2026 hopen we de draad weer op te pakken. 

Van 30 oktober 2024 tot 6 maart 2025 heeft Linda  vier maanden actief 
met ons als kernleden meegedaan. Zo heeft ze 
kunnen meedenken in het beleid en kunnen proe-
ven aan deze bijzondere manier van samen leven. 
Haar frisse blik en praktische inzet deed het ge-
heel goed en zette aan tot nadenken over de toe-
komst van onze gemeenschap. Tot onze vreugde 
besloot ze per 1 november 2025 aspirant-kernlid 
te worden. In principe wil je ze zich voor 5 jaar aan 
De Wonne verbinden. Naast haar zoeken we nog 
één of twee nieuwe kernleden en/of dragende vrij-
willigers.  

In februari 2025 zijn Ludger en Daniëlle op steen-
worp van De Wonne Almelo gaan samenwonen. 
Dit betekende dat Ludger voor een gedeelte in De 
Wonne is blijven wonen, maar ook op het nieuwe 
adres in de Rozenstraat woont. In september 

Ludger en Daniëlle zijn  
getrouwd! 
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2025 bevestigden zij hun keuze voor elkaar met het burgerlijk huwelijk in 
het stadhuis van Almelo. Medio 2026 volgt nog een kerkelijke bevestiging 
en trouwfeest.  

Wat er ook in februari gebeurde…. Er kwamen 27 zonnepanelen op het 
dak! Dit regelde onze verhuurder, Sint Joseph, in samenspraak met ons. Of 
deze panelen in de toekomst voor ons rendabel zullen zijn, blijft natuurlijk 
de vraag, maar door het gebruik van zonne-energie we zijn in ieder geval 

minder afhankelijk van fossiel-opgewekte energie. 

In juni 2025 vierde Ludger dat hij 70 jaar geworden is en al 30 jaar kernlid 
van De Wonne Almelo is. We vierden dit met een groot tuinfeest en vele 
hartelijke en waarderende woorden. Dit alles was voorbereid en uitgevoerd 
door de huisgenoten, vrijwilligers en enkele mensen die het Wonneleven 
een warm hart toe dragen.  

Als  kernleden laten we ons adviseren door de Adviesraad. Hierin hebben 
een aantal leden die op verschillende terreinen deskundig zijn, zitting. De 
Adviesraad kwam in 2024 tweemaal plenair bijeen. Het zwaartepunt van 

Tuinfeest ter ere van Ludgers 70e verjaardag en zijn 30 jaar Wonne! 
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de plenaire gesprekken ligt bij de toekomst van De Wonne Almelo. Daar-
naast zijn de afzonderlijke leden op grond van hun deskundigheid meer-
malen bij bepaalde kwesties betrokken. Dhr. Bep van Apeldoorn heeft in 
2025 afscheid van de Adviesraad genomen. Ds. Marco Montagne heeft zijn 
plaats ingenomen. Hij is lid van de Protestantse Gemeente in Almelo en de 
plaatselijke Raad van Kerken. 

In 2025 is de midweek ‘Meeleven in De Wonne Almelo’ waarin de basis-
waarden van De Wonne: gemeenschap, gastvrijheid, betrokkenheid, een-
voud en duurzaamheid centraal staan, niet doorgegaan. Deelnemers aan 
zo’n midweek doen ook mee met de beide meditatieve momenten in de 
kapel van De Wonne. Er leefden wel een aantal mensen voor korte of lan-
gere tijd met ons mee. Zo kwamen twee mannen voor nadere kennisma-
king voor enkele weken en deden twee echtparen onafhankelijk van elkaar 
een volledige dag en avond mee.  

De Wonne Almelo ontvangt in de zomermaanden graag enkele fiets- of 
wandelgasten voor één of twee nachten. Ze kunnen tegen een kleine ver-
goeding bij ons overnachten, meedoen met de avondmaaltijd en het ont-
bijt, ook zijn welkom bij de meditatieve momenten  in de kapel. Op deze 
manier delen we onze manier van leven en zijn, mede in de hoop dat zij 
door het Wonne-ideaal geraakt worden. Omdat in de zomermaanden nog 
gewerkt werd aan de renovatie van de twee laatste kamers op de 1e verdie-
ping, waren er geen extra kamers vrij. Daarom is aan dit aanbod maar heel 
beperkt ruchtbaarheid gegeven.  

Iedere dinsdagavond houden we van 19.00 tot 19.30 uur een open avond-
gebed in de kapel. Aansluitend drinken we samen met de gasten koffie en 
thee en is er ruimte voor ontmoeting. 

Onze tijdelijke huisgenoten ondertekenen bij binnenkomst een ‘woon-
overeenkomst naar aard van korte duur in pensionsetting’.  Bij een ver-
zoek om opname van nieuwe mensen is één van de essentiële vragen of de 
persoon drugs gebruikt of neiging heef tot overmatig drankgebruik. Andere 
redenen voor afwijzing zijn: (te) zware psychische of persoonlijkheids-
problemen, maar ook het niet willen meedoen met de gezamenlijke 
activiteiten, zoals de dagelijkse klussen, deelname aan de avondmaal-
tijden en de huisvergadering.  Drugsgebruik of niet meedoen aan de 
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woongemeenschap zijn voor ons ook redenen om het verblijf in ons huis 
voortijdig te beëindigen. 
 
De meeste van onze huisgenoten zijn afhankelijk van de sociale verhuur. 
De doorstroming van sommige tijdelijke huisgenoten baarde ons ook in 
2025 zorgen. Tot nu toe is het voor ons niet mogelijk om een convenant 
met de gemeente en woningcorporaties af te sluiten zoals Humanitas 
onder Dak wel heeft, terwijl de meeste tijdelijke huisgenoten via de 
wijkcoaches van de gemeente Almelo worden geplaatst. Als iemand 
sneller voor een andere woonplek in aanmerking komt, zouden wij 
verhoudingsgewijs meer mensen in nood opnemen! Nu verblijven som-
mige huisgenoten onnodig lang in een soort ‘wachtkamer’. Ook zijn wij 
soms gedwongen om potentiële huisgenoten bij voorbaat af te wijzen 
omdat ze met huurachterstand uit het verleden kampen. 

 
Zomeruitje voor huisgeno-
ten en vrijwilligers: in de zo-
mer wordt er steevast een zo-
meruitje georganiseerd, dit 
jaar was dit begin augustus. 
De reis was deze keer naar 
WILDLANDS Adventure Zoo 
Emmen. Ter afsluiting kon ie-
der genieten van een gezel-
lige BBQ in de tuin van De 
Wonne Almelo. 
 
In ons huis proberen we 
Kerst, Pasen en Pinksteren 
een feestlijk tintje te geven. 
Naast een viering waarbij ook 
anderen welkom zijn, is er 
dan een aangekleed koffie- en 
theemoment, een apiritiefje 
en een heerlijke maaltijd. En  
 Zomeruitje naar Wildlands Adventure Zoo 
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natuurlijk vieren we op 15 juli altijd 
de verjaardag van De Wonne en 
rond 5 december het Sint Nicolaas-
feest met kleine cadeautjes, 
surprises en gedichten. 
 
In het najaar van 2025 is dhr. Rik 
Hanekamp benoemd als vertrou-
wenspersoon voor huisgenoten, vrij-
willigers en (aspirant) kernleden. Hij 
is afkomstig uit de zorg en draagt het 
Wonneleven een warm hart toe. Ie-
der kreeg het protocol waarin staat 
waaarbij en hoe hij bij een kwestie 
betrokken kan worden, uitgereikt. 
 

In principe is er iedere laatste dinsdag van een maand van 20.00 tot 23.00 
uur een open avond  voor vrijwilligers, huisgenoten, oud-huisgenoten en 
belangstellenden. Soms verschuift deze datum omdat het dicht bij één van 
de grote feesten ligt of omdat het de begeleiding even niet uitkomt. Er is 
een brede groep mensen die vooraf geïnformeerd wordt over de inhoud en 
eventuele veranderingen. 

Onze huisvesting: nadat de verbouwing van het grootste deel van de 1e 
verdieping medio april 2024 afgerond was, bleef er ruimte voor 8 tijdelijke 
huisgenoten. In de praktijk proberen we nu, naast een logeerkamer één ka-
mer vrij te houden voor een potentieel kernlid, dat wil zeggen: iemand 
die voor een korte langere tijd aan De Wonne wil proeven. Het geeft ons 
wederzijds de ruimte om te bezien om hij of zij past bij een gemeenschap 
waarvan ‘opvang’ de corebusiness is. Medio 2025 hebben we de renovatie 
van de twee laatste gastenkamers afgerond. Deze werden volop ge-
bruikt, maar waren in de eerste opzet van de verbouwing niet meegeno-
men. Dankzij de matches die me op de Slingerbeurs maakten, kon de 
vloerbedekking gelegd worden, en zijn de nieuwe wastafels geïnstalleerd. 
Tot slot heeft onze huisschilder de muren en het houtwerk vakkundig on-
der handen genomen. 

Het Sint Nicolaasfeest 
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Er is een goede band met de Voedselbank. Iedere week ontvangt De 
Wonne Almelo op de vrijdag aan het eind van de middag, een grote hoe-
veelheid voedsel van deze voorziening. Hiervan maken twee vrijwilligers 
voedselpakketten voor zo’n 12 mensen die op grond van hun woonsitu-
atie of persoonlijkheidsproblematiek, niet bij de Voedselbank terecht kun-
nen. Zij halen deze voedselpakketten op de vrijdagavond tussen 19.30 en 
20.30 uur op. Het dan nog resterende deel van het voedsel wordt in de 
woongemeenschap gebruikt. 

Vanzelfsprekend is er in 2025 in een leef- en woongemeenschap zoals De 
Wonne Almelo meer gebeurt. Je kunt met recht zeggen dat het een dyna-
mische gemeenschap is. De belangrijke activiteiten die hebben plaatsge-
vonden in 2025, zijn naar ons idee in het voorgaande verwoord. Wellicht 
geeft dit alles een beeld van wat De Wonne Almelo doet en hoe ze er voor 
mensen in nood wil open staan! 

Heileen 

  

 

Gesprekje met twee oud-huisgenoten, Lisette en Richard 
 
Lisette en Richard koken sinds een halfjaar iedere maand een maaltijd voor de 
huidige bewoners en eten dan gezellig mee. 
 
Hoe lang is het geleden dat jullie in De Wonne woonden? Wij kwamen 
afzonderlijk  in 2002 en 2003 en hebben nu al heel wat jaren een relatie waarbij 
we wel elk ons eigen huis hebben. 
Welke herinnering is vooral blijven hangen? Dat dit een huis is waar wordt 
gewerkt vanuit het Christelijk geloof. 
Wat koken jullie het liefste? Spinazie met een hard gekookt ei, aardappelen en 
een stukje vlees van de slager. 
Wat wens je De Wonne toe? Voortzetting van deze gezegende plek. 
 
Linda 
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OP ZOEK NAAR NIEUWE KERNLEDEN   
 
Al geruime tijd zijn wij op zoek naar nieuwe kernleden. Vanaf het wegvallen 
van Berno en het vertrek van Daniëlle is daar dringend behoefte aan. Ge-
lukkig is er nu versterking in de persoon van Linda, maar dat is niet genoeg 
voor de toekomst. Zeker gezien de leeftijd van Heileen en van mij (70+). 
 

Maar wie zoeken we dan? 
Mensen die precies voortzet-
ten wat wij doen? Of kunnen 
het ook mensen zijn die wel 
anderen tijdelijk opvangen 
om voor hen dakloosheid te 
voorkomen, maar de wijze 
waarop anders doen? Wij 
hebben besloten de criteria 
wat te verruimen. Niet alleen 

gericht op mensen die fulltime in de Wonne willen wonen, maar ook op 
mensen die hun eigen woning aanhouden en die de woongemeenschap op 
andere manieren mee dragen, door gedeeltelijke aanwezigheid. Gedeelte-
lijk uitwonende leden kennen wij al langer, maar tot nu toe vooral als aan-
vulling op inwonende leden. En terwijl onze spirituele identiteit toe nu toe 
christelijk is en Franciscaans gekleurd, zeggen we nu dat het belangrijk is 
dat kernleden hun spiritualiteit met elkaar delen. De inhoud is niet speci-
fiek ingevuld. 
 
Met deze nieuwe invulling hebben we onze wervingsteksten aangepast en 
opnieuw verspreid. Daarop hebben een aantal mensen gereageerd. Twee 
echtparen en twee mannen zijn in het najaar op bezoek geweest. Voor één 
echtpaar en de twee mannen smaakte dat bezoek naar meer. Van het 
echtpaar hebben beide partners apart van elkaar ruim een dag meege-
leefd, maar daarna besloten om een andere gemeenschap te zoeken. Eén 
van de mannen wilde drie weken aan de Wonne ‘snuffelen’ , maar ontdekte 
voordat de drie weken voorbij waren dat de Wonne voor hem toch niet een 
geschikte woonplek zou zijn. Dan is er nog de andere man. Hij heeft drie 
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weken met ons meegeleefd. In januari zullen 
we weer een gesprek met elkaar hebben. Dan 
zullen we zien of en hoe een verdere kennis-
making tussen hem en de Wonne gestalte zal 
krijgen. 
 
Naast alles wat de kernleden in de Wonne 
doen, hebben wij dus in het afgelopen jaar 
veel tijd en energie besteed aan het zoeken 
naar nieuwe kernleden. Dat was best druk, en 
dat zal het in het komende jaar ook worden. 
En het is ook nog spannend: zullen er vol-
doende dragende krachten te vinden zijn om 
de Wonne – in de huidige vorm of anders – op 
termijn levend te houden?  

 
Bij alle inspanningen die we zelf doen, weten we ook: toekomst maak je 
niet, die wordt je gegeven. 
 
Ludger  
 
 
 

Gesprekje met één van de bewoners, Amiran 

Hoe lang woon je nu in De Wonne? Ruim een jaar. 
Wat vind je mooi in dit huis? Het is er rustig, veilig, er is gezelligheid en 
goed eten en drinken. Verder  kan ik  hier samenwerken, dat geeft me aflei-
ding. 
Wil je nog iets zeggen of toevoegen? Ik wens alle mensen een goede toe-
komst en vrede! 
 
Linda 
 

Mensen met een warm hart 
gezocht 
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EEN WARM HUIS 

Het is de aandacht voor elkaar 
die een huis warm maakt 

Het is het langs elkaar heen leven 
dat een huis koud maakt 

Geen haard is daartegen op te stoken. 
 

Het is de zorg om elkaar 
die een huis warmt. 

De zorg van mensen die elkaar genegen zijn 
en toegewijd leven. 

Die zorg geeft zoveel extra warmte. 
 

Het is de gastvrijheid 
voor wie zoekt naar een schuilplaats, 

voor wie dreigt om te komen in een verkild leven, 
die aan een huis meer geeft 

dan een onderkomen voor mensen. 
 

Een warm huis, 
een huis vol licht, 

een huis waarin zorg is voor de sfeer, 
een huis waar voor iedereen ademruimte is – 

dat is een gezegend huis. 
 

Uit: Marinus v.d. Berg: Een nieuw begin 
 
 

Dit is het ideale plaatje… Maar soms is de realiteit weerbarstig. Voelt ie-
mand zich minder thuis. Heeft moeite met het lange verblijf onder ons dak. 
Als kernleden kiézen we voor deze manier van leven. Maar onze huisgeno-
ten? Voor hen is het vaak bittere noodzaak. Anders staan ze op straat. En 
dan heb je te maken met een gehorig huis, huisgenoten en kernleden die je 
niet gekozen hebt… goede bedoelingen, hartelijkheid, er mogen zijn… het 
komt dan lang niet altijd binnen…. 
                                                                                                                              Heileen 



13 
 

EEN HARTELIJK WELKOM…. 

Hoe zal ik beginnen? Ik ben op 15 juli 2025 hals  over kop bij De Wonne Al-
melo terecht gekomen. Vanaf het eerste contact ben ik heel hartelijk door 
de kernleden ontvangen.  

Op de dag dat ik kwam was er een groot feest met een BBQ, ter ere van de 
31e verjaardag van De Wonne Almelo. Ondanks mijn situatie op dat mo-
ment vond ik het heel fijn met al die mensen om me heen. Iedereen was 
heel aardig tegen mij.  

Ik ben hier nu bijna zes maanden en kan het goed met de andere tijdelijke 
bewoners vinden. En het gaat nu al een stuk beter met mij, gelukkig! Ik ben 
hard bezig met EMDR-therapie voor de verwerking van mijn trauma. Ook 
heb ik groepstherapie met drie andere dames gevolgd. Deze therapie heb 
ik succesvol afgerond en deze bijeenkomsten vonden - mede dankzij de 
kernleden - in De Wonne plaats. 

Ik ben dankbaar dat ik hier als tijdelijke be-
woonster kan en mag wonen en zo ook de 
ruimte heb om aan mijn trauma te werken. 
Ook kan ik op de momenten dat ik het nodig 
heb, tot rust komen. 

Tot slot: ik vind het ook fijn dat mijn kin-
deren hier altijd welkom zijn en dan ook 
mogen mee-eten. Ook zij zijn hier door ie-
dereen in dit huis altijd hartelijk ontvangen.  
En, ondanks dat het geen ideale plek voor 

mijn kinderen en mij is, toch voelen zij zich hier aardig thuis, net zoals mij. 

Twee uitspraken die me erg aanspreken zijn:  

‘Wees dankbaar voor de kleine dingen’…. en  
‘What doesn’t kill you, makes you stronger!’.  

 

Lieve groet, 
Esther 
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HOE IK IN DE WONNE IN ALMELO VERZEILD RAAKTE 

 

In 2023 kwam ik - op de fiets! - voor het eerst 
in De Wonne in Almelo. Ik was toen al op 
zoek naar een passende woongemeen-
schap. 

Daarvoor had ik een aantal weken meege-
leefd in ‘De Huijberg’ in Huijbergen, en enige 
tijd op een biologisch dynamische boerderij. 
De Wonne sprak mij direct aan. Het grote 
‘soort’ familiegevoel (wat ik ook ken van mijn 
boerenachtergrond), de  zorg voor mensen 
in een kwetsbare situatie, de eenvoud, het 
huis met historie, de prachtige tuin midden 

in de stad, het plezier wat we met en aan elkaar beleefden en onderlinge 
betrokkenheid. 
 
Nadat ik in het voorjaar van 2024 aan een bezinningsweek over de kern-
waarden van De Wonne had meegedaan, heb ik zowel in de zomer van 
2024 en in 2025 verschillende weken meegeholpen. En in de winter van 
2024/2025 ben ik er zelfs 4 maanden achter elkaar geweest. Toen heb ik 
ook kennis gemaakt met mensen uit de diverse kerken in Almelo. Dat heb 
ik als verrijkend  in mijn leven ervaren.  
 
En nu voel ik diep van binnen dat ik de komende jaren mee wil helpen om 
De Wonne weer een stevige basis te geven. Ik ben dankbaar dat ik mijn 
talenten hiervoor kan en mag inzetten. 
 
O ja, in een ver verleden heb ik de Hogere Beroeps Opleiding Jeugdwel-
zijnswerk in Zwolle gedaan. Ik heb daarna meerdere banen in de ‘sociale’ 
sector uitgeoefend en deed daarnaast ook  verschillende vormen van vrij-
willigerswerk. 
 
Linda  

Linda! 
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‘SAMEN’   
 
Voor mij was 2025 een jaar waarin veel veranderingen plaatsvonden. Maar 
als ik aan het eind van het jaar dan terugblik merk ik dat ik het meest ge-
raakt ben door de saamhorigheid in huis. Er is meer dan ooit een sfeer van 
‘samen’.  
 
Zo komen sommige huisgenoten vrijwel dagelijks bij de avondmeditatie in 
de kapel en doen dan van harte mee! We staan stil bij het Evangelie van de 
dag, luisteren, bidden en zingen samen. Ook proberen we hierbij voorzich-
tig te zoeken naar nieuwe wegen. Deze gezamenlijke rustmomenten op een 
dag doen ons goed. Ze werken voor mij ook als een spiegel en geven me 
nieuwe energie. 
 
Samen  -  huisgenoten, vrijwilligers en mensen die ons huis een warm hart 
toedragen -  zorgden we ook voor het welslagen van het feest voor Ludger 
en het Franciscusfeest! Er werden taarten gebakken, hapjes gemaakt, 
drankjes geserveerd  en heel veel afgewassen, dat alles in saamhorigheid! 
Juist als ik ervaar dat voor mij de verantwoordelijkheid best zwaar weegt, 
ben ik extra blij met de inzet van velen! 
 
Het ‘samen’ ervaar ik ook in het samenspel met Linda. Het (deels huishou-

delijk) werk dat ik de laatste jaren 
grotendeels alleen deed, kunnen we 
nu samen verdelen en er is meer 
ruimte om iets leuks met huisgeno-
ten te doen. En samen kunnen we 
ook bekijken naar wat er mogelijk an-
ders kan. Zo doen de tijdelijke huisge-
noten doorgaans een taakje, en wij 
de rest. Met de komst van Linda werd 
me des te duidelijker dat er dan nog 
veel werk op onze schouders rust.  
 

Ons streven is dan ook om de huisgenoten meer bij het geheel te betrek-
ken, zodat het nog meer ‘onze gemeenschap’ wordt! Immers, als kernleden 

Samen kunnen we meer! 
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scheppen wij wel de voorwaarden en dat vraagt bij een wisselend gezel-
schap ook om leefregels, maar samen - huisgenoten en kernleden -  maken 
we de Wonnegemeenschap. Een gemeenschap waarop naar mijn idee  
onze tijdelijke huisgenoten  ook trots mogen zijn! 
 
Heileen 
 
DE VOEDSELVERSTREKKING IN DE WONNE ALMELO 
 
Na vele jaren heeft Frans De Wonne verlaten en is hij verhuisd naar een 
eigen, fijne woning. Gelukkig blijft hij met onverminderde inzet en plezier 
helpen om mensen die het keihard nodig hebben elke week een fantas-
tisch voedselpakket mee te kunnen geven. Daarbij is ons team versterkt 
met een enorm helpende kracht in de vorm van Esther, een nieuwe be-
woonster in De Wonne.  

 
Elke vrijdag halen we aan het eind 
van de middag bij de Voedselbank in 
Almelo voedsel op dat niet is opge-
haald of wat ze na het uitdelen nog 
over hebben. Zo krijgen we elke 
week groenten en fruit van de vers-
afdeling, zuivel en toetjes van de 
koelafdeling, brood van de bakkerij-
afdeling en van de vriesafdeling ver-
schillende ingevroren producten, 
waaronder vlees.  Als we alles bij De 
Wonne hebben binnengebracht be-
ginnen we het te verdelen over 12 

kratten. Zo ontstaat er in elk krat een gevarieerd voedselpakket waar we 
een vaste groep mensen elke vrijdag avond blij mee kunnen maken! 
 
Het maakt me enorm dankbaar dat ik als vrijwilligster hier mijn steentje 
aan bij kan en mag dragen!! 
 
Karin 

En dan is het sorteren geblazen…. 
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MIJN VERBINTENISVIERING 
 
Zondag 16 november was het zover. Nadat ik mij vanaf 1 november aspi-
rant- kernlid mag noemen en volledig meedraai in de kerngroep be-
staande uit Ludger en Heileen, wilden we dit bijzondere feit ook vieren in 
de kapel, het hart van ons huis. 
 
Met bekende en onbekende (deels luister) liederen heb ik een viering sa-
mengesteld. Bijna alle bewoners waren hierbij aanwezig. Dat was mijn 
grootste geschenk. 
 
En wat een mooie wensen werden er opgeschreven door de aanwezigen. 
Enkelen ervan deel ik graag met jullie. 
 
"Gods zegen voor jou en De Wonne, ieder die er woont of binnenkomt, dat 
we aan elkaar mogen groeien, dat wens ik ons toe" 
"Ik wens Linda alle liefde en Gods zegen. En wens dat de Wonne nog heel 
lang mag blijven bestaan" 
"Vanuit je innerlijke ruimte met open handen gaan naar de ander" 
“Dat jouw licht hier mag stralen" 
"Volharding en leven uit hoop" 
"Dat de Wonne een huis mag blijven waar het geloof in de Here Jezus 
Christus centraal staat" 
 
En toen was er koffie en thee met wat lekkers! Zoals dat traditie is bij De 
Wonne! 
 
Linda 
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WONEN OP TWEE ADRESSEN 
 
Afgelopen jaar is in mijn leven veel veran-
derd. Bijna dertig jaar heb ik als kernlid in 
de Wonne gewoond. Maar sinds februari 
2025 woon ik met Daniëlle ook in de Ro-
zenstraat, op enkele honderden meters 
afstand van de Wonne. Gemiddeld ben ik 
de helft van de week in De Wonne, en de 
andere helft in de Rozenstraat. 
 
Voor die stap had ik twee motieven: sinds 
Daniëlle de kerngroep had verlaten was ik 
het enige fulltime aanwezige kernlid in de 
Wonne. Dat voldoet niet aan mijn idee van in een woongemeenschap wo-
nen. Ten tweede was ik - toen Daniëlle in De Wonne woonde - vanzelfspre-
kend met haar in één huis. Door haar besluit om weg te gaan moesten we 
ook voor onze relatie een nieuwe vorm vinden. Het halftime wonen op twee 
adressen leek ons daarvoor een goede weg. Dat was het ook, maar het ging 
niet vanzelf.  
 
Ten eerste waren er en zijn er nog steeds de praktische aandachtspunten: 
wat heb ik op welk adres nodig? Ik fiets of loop vaak van het ene naar het 
andere adres om iets te brengen of op te halen. Goed dat beide huizen 
dicht bij elkaar liggen. 
 
Ten tweede is er ook het samenwonen met één persoon, waar ik geen er-
varing mee had. Daaraan ben ik inmiddels gewend. Het vraagt op een an-
dere manier met elkaar rekening houden én jezelf zijn dan wonen in een 
groep. Wij zijn daarin wel zo naar elkaar toe gegroeid dat we besloten heb-
ben om te trouwen. In september is dat al voor de wet gebeurd. In juni vol-
gend jaar zullen een kerkelijke viering en een trouwfeest volgen. Door het 
trouwen verandert trouwens mijn zijn in De Wonne niet. 
 
Ten derde had mijn stap ook voor De Wonne gevolgen: Ik ben er nu veel 
minder. Zeker vergeleken met de tijd vanaf mijn pensioenleeftijd in 2021. 
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Daarvoor werd mijn parttime afwezigheid vanwege werk door meerdere 
kernleden opgevangen. De laatste tijd (tot de komst van Linda) was ik met 
Heileen alleen. Zo had mijn stap ook voor haar gevolgen. Voor mezelf be-
tekent het dat ik iets minder in De Wonne doe, maar vooral dat mijn aan-
wezigheid bij de tijdelijke bewoners minder is.  
 
Voor mij is dit wonen op twee adressen op dit moment een goed evenwicht 
om mijn leven in De Wonne en leven met Daniëlle vorm te geven.  
 
Tot slot maakt dit het ook gemakkelijker om naar een houding te groeien 
die in de toekomst nodig zal zijn: dingen, gewoontes, en verantwoordelijk-
heden in de Wonne los laten om ruimte te maken voor onze opvolgers, die 
hopelijk komen. 
 
Ludger 

Samen met de fiets 
Linda en Amiran 



20 
 

HOOP VOOR DE TOEKOMST 

François Kabore is een oud-bewoner van de 
Wonne, inmiddels woont hij in Almelo en heeft 
een goede baan in Deventer. Maar hij is zijn af-
komst in Burkina Faso niet vergeten. Hij weet wat 
het betekent als je als kind niet naar school kunt 
gaan. Daarom werkt hij nu aan zijn lang gekoes-
terde droom en wil voor kinderen in zijn land de 
‘Spring of Tomorrow Foundation’ (‘Bron voor de 
Toekomst’) oprichten. Zelf schrijft hij hierover:  
 
“Deze foundation wordt opgericht vanuit de overtuiging dat ieder kind, on-
geacht zijn of haar achtergrond, recht heeft op een veilige plek, onderwijs 
en hoop voor de toekomst. Zij gaat zich inzetten voor kwetsbare kinderen 
in Burkina Faso, in het bijzonder voor (half)wezen en meisjes, die vaak nog 
minder kansen hebben. Door onderwijs, en zorg willen wij bijdragen aan 
een duurzame verandering.” 
 

François heeft daarvoor in Burkina Faso de eerste 
contacten gelegd met mensen die van harte met 
hem willen meedenken en -doen. Ook heeft hij in-
middels in Nederland mensen gevonden die met 
hem de stichting kunnen opzetten, de plannen 
kunnen uitwerken en kunnen helpen om geld in te 
zamelen om dit project te starten. Maar hij kan 
nog meer mensen gebruiken! 

We zijn natuurlijk trots dat een oud-bewoner zo-
iets bijzonders op poten wil zetten. Wil je er meer 
over weten? Of wil je hem helpen, heb je contac-

ten en/of je ideeën voor de aanpak?  

François hoort ze graag! Je kunt hem appen of mailen via 06 46 01 06 84 of 
kfrancois25@live.nl. 

Frida 

mailto:kfrancois25@live.nl
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DE KRACHT VAN SAMENLEVEN 
 
Mijn naam is Erna Mensen en ik werk als wijkcoach voor volwassenen bij 
de gemeente Almelo. In mijn functie heb ik onder andere De Wonne als 
aandachtsgebied. Een aantal jaren is dit een plek waar ik met veel plezier 
en betrokkenheid kom, omdat ik steeds opnieuw zie hoeveel betekenis 
deze gemeenschap heeft voor mensen die tijdelijk een plek nodig hebben 
om tot rust te komen, structuur op te bouwen of een nieuw begin te ma-
ken. 
 
Naast mijn werk ben ik in mijn vrije tijd lid van de Adviesraad van De 
Wonne. Die combinatie blijkt bijzonder waardevol: de lijnen zijn kort, de 
samenwerking is praktisch en het onderlinge vertrouwen is groot. Door in 
beide werelden actief te zijn, kan ik snel schakelen wanneer er iets speelt. 
Zo kan ik mijn collega-wijkcoaches direct laten weten wanneer er een ka-
mer vrijkomt, maar ook meedenken als lid van de Adviesraad. Dat maakt 
De Wonne niet alleen een veilige woonplek, maar ook een leefgemeen-
schap waar bewoners elkaar kunnen versterken. 
 
Wat mij steeds opnieuw raakt, is de warmte en oprechte aandacht die bin-
nen De Wonne voelbaar zijn. Bewoners dragen elkaar, soms in kleine din-
gen, soms in grote stappen. De kracht van samenleven wordt hier iedere 
dag zichtbaar — in gezamenlijke maaltijden, gesprekken aan de keuken-
tafel, of in de stille momenten waarin iemand simpelweg even de ruimte 
krijgt om zichzelf terug te vinden. 
 
Ik ben dankbaar dat ik op deze manier een bijdrage mag leveren aan de 
bijzondere gemeenschap die De Wonne is. Het blijft mooi om te zien hoe 
mensen hier letterlijk en figuurlijk op adem kunnen komen, elkaar onder-
steunen en samen groeien. De Wonne is voor velen een tussenstation, 
maar wel eentje dat hen vaak nét dat zetje geeft om met nieuwe energie 
en vertrouwen verder te gaan. 
 
Erna, 
Wijkcoach en lid van de Adviesraad 
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NAMENS DE VRIJWILLIGERS 
 
Als Vrijwilligers proberen wij De Wonne te steunen, 
Zodat bewoners en kernleden soms even op ons kunnen leunen. 
Bij De Wonne Almelo was het een positief en bewogen jaar. 
Dat Linda de kerngroep is komen versterken maakt ons zeer dankbaar. 
 
Qua bewoners was het een gaan en komen, 
allemaal bezig met het verwezenlijken van hun dromen. 
Om hier als vrijwilliger een klein onderdeel in te kunnen zijn, 
voelt zinvol, bijzonder en fijn! 
 
Van trouwerij tot verjaardagen en jaarlijks uitje tot elk feest, 
we hebben genoten en zijn blij dat we er bij zijn geweest. 
De warmte en gezelligheid in De Wonne maakt ons dankbaar, 
we gaan dan ook met veel enthousiasme op naar volgend jaar!! 
 
 
Alle Goeds voor 2026, 
Vrijwilligers De Wonne Almelo  
 
 
 

Creatief in De Wonne…. 
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HET FRANCISCUSFEEST  

 

Jaarlijks vieren we in onze contreien het 
Franciscusfeest op of rond de datum van 4 
oktober. Deze keer was onze gemeenschap 
aan de beurt! Ruim 20 mensen waren pre-
sent: huisgenoten en vrijwilligers van onze 
gemeenschap en belangstellenden uit De 
Wonne Enschede en van elders. 

Het thema was ‘Vrede - Vredelievendheid’. 
Na de inleiding kwamen er twee verhalen uit 
de tijd van Franciscus aan bod, te weten het 
verhaal over De wolf van Gubbio en dat van 
Franciscus en de sultan. In beide verhalen 
gaat het om de vredelievende houding van 
Franciscus. Door zijn handelen blijkt er ver-
zachting te zijn, ruimte om op gelijke voet in 
gesprek te zijn. In respect voor elkaar.  

We gingen in drie groepen uiteen, er werd 
stilgestaan en gepraat, getekend en gesproken. In de afsluitende viering klon-
ken teksten en liederen, lagen de tekeningen in ons midden en brandden we 
bij de gebeden kaarsjes voor de vrede… en tenslotte waren er belegde brood-
jes en een heerlijke soep. 

Ook nu was het een feest om zo bij elkaar te zijn. Wat mij persoonlijk vooral is 
bijgebleven is de sfeer in ons huis vóór we de gasten ontvingen. Samen maak-
ten we de boel schoon, zorgden voor heerlijke soep, zetten de appeltaarten, 
de koffie en thee klaar, etc. Het was een sfeer van saamhorigheid en hartelijk-
heid. Dat raakte me. Zoiets moois is niet vooraf te regisseren…. Terugkijkend 
heb ik daar nog het allermeeste van genoten!  

Heileen 

‘Er is geen weg naar vrede… vrede is de weg’ 

Franciscaanse kernwaarden 
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Financiële verantwoording 2024 Bedragen afgerond in € 100 

Baten 2024 2023 2022 2021 

Bijdragen kernleden 23.200 21.700 26.400 24.200 

Bijdragen medebewoners 30.700 32.500 29.500 34.600 

Ontvangen giften algemeen 4.000 4.600 2.900 43.00 

Ontvangen giften verbouwing 41.200 5.000   

Rente 1.300 500 0 0 

Totaal baten (a) 100.400 64.300 58.800 63.100 

     

Lasten: Huisvestingskosten (1)     

Onderhoud 400 900 500 2.600 

Belastingen en verzekeringen 2.000 1.900 1500 1.300 

Afschrijvingen 4.500 2.200 2.300 1.800 

Huren 20.100 19.000 18.100 17.900 

Schoonmaakmiddelen    300 

Energiekosten 14.400 7.600 3.300 10.600 

Kosten verbouwing 20.200 5.400   

Totaal huisvestingskosten (1) 62.000 37.000 25.800 34.500 

     

Lasten: Directe kosten (2)     

Huishouding / voeding 5.400 7.700 7.900 10.500 

Was, schoonmaak, enz. 500 1.100 1.500 300 

Ontspanning 1.300 1.400 300 800 

Boeken, studie- en reiskosten 200 700 0 0 

Totaal directe kosten (2) 7.800 10.900 9.700 11.600 

     

Lasten: Algemene kosten (3)     

Kapel 300 200 0 100 

Telefoon, internet, TV 1.400 1.500 1.400 1.400 

Abonnementen en contributies 600 600 800 500 

Representatie 600 600 100 400 

Administratie 300 300 900 100 

Diverse kosten 6.000 700 1.100 200 

Totaal algemene kosten (3) 9.200 3.900 4.500 2.700 
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Lasten betaalde giften (4) 0 0 7.500 6.700 

Lasten: diverse kosten (5)  6.300 1600  

Totale kosten (b = 1+2+3+4+5) 79.000 58.100 49.100 55.500 

Exploitatieresultaat (a-b) 21.400 6.200 9.700 7.600 

 

TOELICHTING BIJ DE CIJFERS 
 
a) De meest recente cijfers gaan over 2024, omdat het boekjaar 2025 

nog niet afgesloten is. De meest recente cijfers, de linke kolom, zijn 
van 2024. In de andere kolommen kan de lezer de financiële ontwik-
kelingen 2021-2023 volgen. 

b) Uit de cijfers blijkt dat we ons financieel aardig zelfstandig kunnen red-
den. Wij zijn niet afhankelijk van structurele giften. Giften gebruiken 
we voor iets extra’s voor onze bewoners. Voor de verbouwing hebben 
we wel fondsen om een gift gevraagd. 

c) De kosten worden ook gedrukt doordat wij gaven in natura ontvangen. 
Zo is er elke week van de Voedselbank iets over voor De Wonne, en 
onze bakker Deterd berekent ons al jarenlang een zeer voordelige 
broodprijs. 

d) Oktober 2023 zijn we met de verbouwing begonnen. De kosten/giften 
die daarbij horen zijn apart genoteerd, en wel bij Baten en bij Huisves-
tingskosten. Een aantal giften voor de verbouwing in 2024 en te beta-
len nota’s waren eind 2024 nog niet binnen en zullen in het boekjaar 
2025 worden verwerkt. Daarom geeft het exploitatieresultaat een iets 
vertekend beeld. 

e) Meestal hebben wij aan het eind van het jaar van ons nettoresultaat 
giften gegeven aan doelen die wij ondersteunen. In 2024 hebben wij 
dat niet gedaan om een reserve te houden voor de verbouwingskos-
ten. 

f) Bij Algemene kosten zijn de Diverse kosten ongewoon hoog, omdat er 
een uitkering van € 5.000 aan een uittredend lid betaald is. 

g) De energiekosten waren in 2024 hoog omdat we een nieuw duurder 
contract moesten afsluiten. 
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EEN HUIS VOL MENSEN.  WIE WAREN/ZIJN DAT IN 2025? 

Naam     van   tot 
 
Amiran     30-10-2024 
Anabela    31-07-2024  28-06-2025 
Carydhaad    15-09-2025 
Cécilia     28-05-2025  16-06-2025 
Daniëlle     14-10-2015  08-02-2025 
Esther     15-07-2025 
Frans     05-05-2017  16-05-2025 
Ginette     15-04-2022  
Heileen Holman (kernlid)  16-05-2007 
Jiaxin     09-05-2025  01-09-2025 
Karl     01-08-2025 
Linda      30-10-2024  06-03-2025 
Linda de Bruijn (aspirant-kernlid) 01-11-2025 
Ludger Schüling (kernlid)  19-06-1995  
Peter     15-09-2025 
Renée     17-06-2025  30-09-2025 
Rens     14-05-2024  16-06-2025 
Serinda    03-02-2025  26-09-2025 
Tico     16-10-2025  24-10-2025
  
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Wonne in Almelo 
door de ogen van Maurice Spekschate 



27 
 

WELKOM BIJ ONS IN DE WONNE ALMELO!  
 
Wie zijn wij? We zijn een woongemeenschap die leeft in een voormalig 
klooster net buiten het centrum van Almelo. Sinds 1994 wonen we hier 
als vaste bewoners samen met maximaal acht tijdelijke bewoners. 
Onze tijdelijke bewoners zijn mensen die vanuit een probleemsituatie 
onderdak nodig hebben. Samen met hen vormen we één huishouden, 
waarbij we samen eten, gemeenschappelijk het huis delen en op orde 
houden. Ook de financiële lasten dragen we samen naar draagkracht. 
 
Leven in een gemeenschap is voor ons als kernleden een boeiend avon-
tuur. Door het dagelijkse leven met elkaar te delen, geven we een stuk 
privacy en zelfstandigheid op. Maar we krijgen de rijkdom van ontmoe-
ting en waardering terug. Al blijft het voor ieder een zoeken naar de ba-
lans tussen onze eigenheid en het leven in gemeenschap.  
 
Soms schuurt het en juist daardoor groeien we aan elkaar. Het helpt 
ons dat we er voor anderen willen zijn vanuit ons christelijk geloof. 
Daarbij is de wijze waarop Jezus met de mensen in zijn tijd omging een 
groot voorbeeld voor ons. Onze medebewoners willen we recht doen, 
we willen er voor hen zijn: aandachtig, trouw en flexibel. Als je zo wilt 
leven stel je jezelf vaak op de 2e of 3e plaats.  
 
Maar het is zonder enige twijfel geven èn ontvangen! We krijgen ook zé-
ker iets van onze medebewoners terug. Soms in een traan, soms in een 
lach of in een waarderend woord, ze geven ons energie. Zo ervaren we: 
‘ieder mens is een diamant, en in een gemeenschap wordt die gepo-
lijst’. 
 
Wij zijn dringend op zoek naar één of twee nieuwe kernleden, die onze 
woon- en leefgemeenschap willen versterken. Misschien iets voor jou? 
Kom dan vooral eens kijken! 
 

Ludger, Linda  en Heileen 
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‘VERTROUWEN’ 

 

 
 

Je kunt je toevertrouwen aan de weg 
de weg is er 

je hoeft hem niet te banen 
het is eerder een kwestie van 

loslaten, van overgave 
en gaandeweg ontdekken 

dat de weg je tot hiertoe gebracht heeft 
en elke stap brengt de hoop dichterbij  

maar vertrouwen is zo broos, zo kwetsbaar. 
 

Judith van der Werf (voorheen IKON-pastor) 
 

 
IEDER WENSEN WE VOOR 2026 

 ‘VREDE EN ALLE GOEDS’! 
kernleden en huisgenoten 


